























mij. Hij ging weer aan ‘t werk en ging het blindenschrift
leren. Hij wil zich een positie verwerven, irouwen en een
gezin stichten, Hij moet z'n gehele leven omschakelen, maar
hij zei legen me: , Het komt! in orde, want ik geloof in mijn
Goddelijke taak”.

Jongens, nu hebben jullie een grote tack. Er moet hard,
heel hard gewerkt worden, achierstand ingehaald. Het kan,
als je maar wilt en gelooft in de taak die God je opdraagt.
Jullie moeten voorlichting geven aan hen, die - figar Indié
gaan, ze wijzen op de grote morele en geestelilke’ gevaren.
Je moet praten met de meisjes en de vrouwen, die achter-
blijven en ze zeggen, dat ze alfijd trouw moeten zijn. Jullie
hebt het ,voorrecht” gehad, dat jullie jaren lang in Indié
geweest bent, Een leven wvol grote opoiferingen en wvol van
grote teleurstellingen. Ik noem alleen maar het uiistel van
de demobilisatie van September 1948 tot Mei 1949. Daar is
veel meer te noemen, maar dit waren diepiepunten. De
vrouwen, cuders en verloofden werden moedeloos,

Nu zijn julie weer thuis en nu aan 't werk voor jezelf en
voor een ander. Jongens, kennen jullie het machtige woord
waarvan de Bijbel spreeki, Het woord , Vergeving”, Wij
hebben misschien heel wat verkeerde dingen gedaan tegenover
God en tegenover elkaar. Laten we God bidden, dat nij ors
om Christus’ wil alles vergeefi. En dan doet Hij het. En dan
samen in Gods kracht verder, je taak canvaarden. Jullie hebt
getoond dat je voor een klein beeije moeilijkheden niet uit
den weg gaat. Waar de jongens van 2-10 wilden komen,
kwamen ze. Jullie waren hier mannen van stavast en door-
zetten. Blijff dat in den toekomst. Vergeet jullie gestorven
kameraden niet en toon dat door hun familie niet te vergeten.
Ora et labora. Bid en werk,

Mij richiend tot de vrouwen, ouders en verloofden van onze
overleden kameraden, zou ik willen zeggen:
2-10 R.I, is terug, maar Uw zoon, Uw man, Uw werloofde
niet, Zijn graf is gedolven in Indié. Hoewel het U weinig
zou frooslen, zoud! ge toch graag eens bij ziin gral willen
staan. Het kan niet. Uw geliefde behoort bij de grote offers,
die voor Indié gebracht zijn.
Waren ze tevergeefs? Wij moeten het aan God overlaten,
Zij gingen vol enthousiasme hierheen, Zij mochien helaas de
dag van Indié’s vrijheid en rust niet beleven.
Wij jongens wan 2-10 R.I, zouden zo graag ieis wvoor U
willen doen, Wat wij kunnen is weinig. Wij bieden U dit
boekje aan, maar het gaat gepaard met de bede, dat God
U in Zijn grote genade sterke en irooste en wij hopen, dat
wij binnen korlen lijd mogen zien, dal deze offers gebracht
zijn de millioenen van dit eilandenrijk ien zegen,
Dat geve God.

Ds. Maj. F. SLOMP, Veldprediker.






